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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Tussen hoop en wanhoop

In een tijd van oorlog, klimaatdreiging,
technologische versnelling en  kerkelij-
ke krimp getuigde deken Michel Rogge-
man in de Sint-Martinuskerk van Lop-
pem voor een hoop die niet naief is, maar
trouw. Zijn lezing raakte aan een diepe
vraag die vandaag velen bezighoudt: hoe
blijven we mens en gelovig wanneer ze-
kerheden wegvallen?

Op vrijdagavond 23 januari 2026
zat de Sint-Martinuskerk van Lop-
pem goed vol. Geen triomfantelijk
verhaal over succes en groei, wel
een eerlijke beschouwing “tussen
hoop en wanhoop”. Deken Michel
Roggeman sprak niet in slogans,
maar in beelden. Twee ervan bleven
hangen als stille gidsen voor onze
tijd: de profeet Habakuk en de kerk
van Damme.

Habakuk, vereeuwigd door Dona-
tello op de campanile van Firenze,
kijkt de wereld aan zonder illusies.
Hij ziet geweld en onrecht, en durft
God vragen te stellen: “Hoe lang
nog, Heer?” Geen held, geen opti-
mist, maar een mens die blijft staan.
De kerk van Damme, half ruine,
half intact, vertelt een gelijkaardig
verhaal. Ooit stond ze in het cen-
trum van een bloeiende stad. Toen
het Zwin verzandde, liep Damme
leeg. De kerk werd Kleiner, gewond,
maar bleef aanwezig. “Niet triom-
fantelijk,” zei deken Michel, “maar
trouw.”

Een Kerk in een tijd van kante-
ling

Volgens deken Michel Roggeman
leven we niet zomaar in een peri-
ode van verandering, maar in een
tijd van kanteling. Meerdere fun-
damenten van onze samenleving
— klimaat, democratie, technologie,
economie, sociale samenhang en
religie — wankelen tegelijk. Zeker-
heden die lange tijd vanzelfspre-

kend waren, verliezen hun draag-
kracht.

Die analyse sluit aan bij het werk
van de Nederlandse denker Marten
Scheffer, die spreekt over kantelpun-
ten. In complexe systemen komt
een moment waarop het oude niet
langer werkt en plots omslaat. Dat
is riskant, maar ook veelbelovend:
juist wanneer bestaande structuren
breken, ontstaat ruimte voor nieu-
we vormen van leven, samenwer-
king en betekenis.

Ook de Kerk bevindt zich op zo’n
kantelpunt. Wat eeuwenlang van-
zelfsprekend was — een Kerk die cul-
tureel gedragen werd — verdwijnt.
Dat roept onzekerheid op, maar
hoeft geen teken van mislukking te
zijn. De Duitse theoloog Karl Rah-
ner voorzag al dat de Kerk van de toe-
komst een diaspora-kerk zou wor-
den: Kkleiner, minder vanzelfspre-
kend, gedragen door mensen die be-
wust kiezen voor hun geloof.

De Tsjechische priester en filosoof
Tomd$ Halik geeft daar een spiritue-
le verdieping aan. Leegte en krimp
zijn volgens hem geen bedreiging,
maar een uitnodiging om dieper te
wortelen.

Zoals een boom bij droogte zijn
wortels dieper de grond in duwt, zo
kan de Kerk vandaag groeien in in-
nerlijke  overtuiging en echtheid.

Misschien vraagt deze tijd daarom
niet om meer zichtbaarheid of acti-
viteit, maar om meer diepgang en
betekenis. De kanteltijd waarin we
leven is geen einde, maar een over-
gang: een uitnodiging om opnieuw
te ontdekken waar het in het chris-
telijk geloof wezenlijk om gaat —
niet om macht of aantallen, maar
om trouw, aanwezigheid en hoop.

Hoopvol pessimisme

‘Faith no more’: Abby—Kortrijk (Tot o1 maart 2026)

Centraal in de lezing stond het be-
grip hoopvol pessimisme, ontleend
aan de filosofe Mara van der Lugt.
Hoop is geen verwachting dat alles
goed komt, maar een keuze om goed
te doen, ook wanneer het moeilijk
wordt. Dat vraagt eerlijkheid over
wat stuk is, zonder te vervallen in
cynisme. “Ons geloof begint niet
met succes,” herinnerde deken Mi-
chel Roggeman. “Het begint met
een kruis.”

Het christelijk geloof kent dat Klei-
ne, krachtige woord:

en toch

Alles lijkt verloren — en toch. Het
is donker — en toch. Verrijzenis
ontstaat niet door wonden te ver-
bergen, maar door ze aan te ra-
ken. Halik noemt dat het begin van
geloof: blijven waar het pijn doet,
zoals Thomas bij de wonden van
Christus.

De valkuil van maakbaarheid

Een belangrijk  waarschuwend
hoofdstuk ging over de illusie van
maakbaarheid. In een samenleving
die alles wil plannen, optimalise-
ren en controleren, dreigt ook ge-
loof een project te worden. “Alsof
een fusie, een organigram of een

marketingcampagne het geloof kan
redden,” zei Roggeman. “Maar ge-
loof groeit niet door schema’s. Het
groeit door relaties, gebed en tijd.”
Die illusie raakt niet alleen struc-
turen, maar ook mensen. Jongeren
voelen vandaag een enorme druk
om perfect en altijd gelukkig te zijn.
“Wie geen ruimte krijgt om te fa-
len,” Klonk het scherp, “krijgt geen
ruimte om te leven.” Ook liturgie
mag geen entertainment worden:
jongeren zoeken geen show, maar
diepgang, stilte en echtheid.

Verrassende tekenen van hoop

Toch was de toon van de avond al-
lesbehalve somber. Integendeel: de-
ken Roggeman wees op onverwach-
te tekenen van hoop. Steeds meer
volwassenen vragen om het doop-
sel. Jongeren openen opnieuw de
Bijbel, niet uit plicht maar uit hon-
ger naar betekenis. Sommigen leren
bidden zonder alles al te begrijpen.
Anderen blijven in een kapel zitten
“omdathet hen goed doet”.

Ook buiten de Kerk duikt die zoek-
tocht op. De tentoonstelling Faith
No More — Rituals for Uncertain Ti-
mes in Kortrijk toont hoe kunst,
oud en nieuw, dezelfde vragen stelt
als vandaag: hoe omgaan met angst,
chaos en verlangen naar troost?

“Dit is geen Kkunst, dit is een
vraag,” merkte een bezoeker op bij
een werk van Marina Abramovic.
Precies daar, midden in cultuur
en samenleving, klinkt opnieuw de
vraag van Habakuk.

Wachters van het visioen

Aan het slot riep deken Rogge-
man op tot een Kerk die luistert én
spreekt.

Zwijgen als iedereen spreekt, en
spreken als iedereen zwijgt.

Niet meegaan in elke hype, maar
durven getuigen van hoop wan-
neer woorden ontbreken. Zo wordt
de Kerk geen luidruchtige speler,
maar een ademende gemeenschap.

“Laten we mensen zijn zoals Ha-
bakuk,” besloot hij, “eerlijk Kkij-
kend en trouw wachtend. Laten we
Kerk zijn zoals Damme: beperkter
misschien, gewond, maar aanwe-
zig.” Geen krampachtig vasthou-
den aan het verleden, geen naief
optimisme over de toekomst, maar
vertrouwen dat God ook in deze tijd
werkt.

In een wereld tussen hoop en wan-
hoop worden gelovigen zo “wach-
ters van het visioen”: pelgrims van
hoop, dragers van licht. Of, zoals
Habakuk het zegt:

Al Dlijft het uit, wacht erop. Het

komt zeker.

"verslag van een mooie avond"
Nele De Craemere, Tabor Zedelgem

Vormingsavond

Op donderdag 26 februari 2026 om
19,30 U, is er een lezing door Emma-
nuel Wybo met als onderwerp: "Ge-
weld en polaristie in de Bijbel".

Aangevuld met muzikale omlijs-
ting door deken Michel Roggeman
op hetorgel.

Dit gaat door in de Sint-Pieterskerk
Torhout.

Gratis deelname, inschrijven niet
nodig.

IEDEREEN WELKOM

Lichtmis

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen, en dus ook bij ons, de gewoonte om op Lichtmis
alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de
betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan
te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

En niet te vergeten: "Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm."!

Zaterdag 7 februari
om 17u
in de Sint-Jacobuskerk
Lichtervelde.

Alle gedoopte kinderen
van het voorbije jaar
komen samen.

Een gezinsviering
waar iedereen
welkom is.
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