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Psalm 13

1 Aan het hoofd van de zan-

gers. Psalm van David.

2 Hoe lang, o Heer! Zul je me

de hele tijd vergeten? Hoe lang ver-

berg je je gezicht nog voor mij?

3 Hoe lang zal ik nog zorgen in

mijn ziel hebben en elke dag

verdriet in mijn hart? Hoe lang

zal mijn vijand tegen mij in op-

stand komen?

4 Zie, antwoord mij, o Heer,

mijn God! Geef mijn ogen licht, op-

dat ik niet in slaap val met de slaap

van de dood,

5 Opdat mijn vijand niet zegt:

'Ik heb hem overwonnen!' En

laat mijn tegenstanders zich

niet verheugen als ik wankel.

6 Ik vertrouw op uw goedheid,

ik heb vreugde in mijn hart

vanwege uw redding; Ik zing

voor de Heer, want Hij heeft mij

goed gedaan.

Betekenis van Psalm 13

Psalm 13 is een kreet van wanhoop

en smeekbeden, die Davids diepe

angst uitdrukt over wat hij ziet als

Gods verlatenheid. Ondanks zijn

angst eindigt de psalm met een ver-

klaring van geloof en vertrouwen

in Gods goedheid, en biedt hij een

krachtig contrast tussen menselijk

lijden en goddelijke hoop.

Uitleg van Psalm 13

Vers 13:1

Aan het hoofd van de zangers.

Psalm van David.

Deze psalm is bedoeld voor het

hoofd van de voorzangers, wat aan-

geeft dat hij in de openbare ere-

dienst werd gebruikt. David was de

auteur ervan, en het gebruik ervan

in religieuze ceremonies toont het

belang ervan voor het volk van Is-

raël.

Vers 13:2

Hoe lang, o Heer! Zul je me de

hele tijd vergeten? Hoe lang ver-

berg je je gezicht nog voor mij?

David drukt een diep gevoel van

verlatenheid en wanhoop uit. Hij

voelt zich vergeten door God, en

deze herhaling van "tot wanneer"

toont zijn ongeduld en angst.

Vers 13:3

Hoe lang zal ik nog zorgen in

mijn ziel hebben en elke dag

verdriet in mijn hart? Hoe lang

zal mijn vijand tegen mij in op-

stand komen?

David gaat verder met het beschrij-

ven van zijn staat van innerlijke

nood. Zorgen en verdriet dringen

zijn ziel binnen en hij wordt on-

derdrukt door zijn vijanden, wat

zijn gevoel van wanhoop versterkt.

Vers 13:4

Zie, antwoord mij, o Heer, mijn

God! Geef mijn ogen licht, opdat ik

niet in slaap val met de slaap van de

dood,

David smeekt God om naar hem te

kijken en hem te antwoorden. Hij

vraagt om duidelijkheid en licht om

te voorkomen dat hij in de dood

wegzinkt, wat zijn zoektocht naar

goddelijke bevrijding symboliseert.

Vers 13:5

Opdat mijn vijand niet zegt: 'Ik

heb hem overwonnen!' En laat

mijn tegenstanders zich niet

verheugen als ik wankel.

David vreest dat zijn vijanden zich

zullen verheugen over zijn val. Hij

bidt tot God om in te grijpen, zodat

zijn tegenstanders geen aanspraak

kunnen maken op de overwinning

op hem.

Vers 13:6

Ik vertrouw op uw goedheid, ik

heb vreugde in mijn hart van-
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wege uw redding; Ik zing voor

de Heer, want Hij heeft mij goed

gedaan.

De psalm eindigt met een noot van

geloof en vertrouwen. Ondanks

zijn angst koos David ervoor om

zich te verheugen in Gods redding

en zijn lof te zingen, waarbij hij het

goede erkende dat God hem had ge-

daan.

Commentaar op Psalm 13

Psalm 13 is een klassiek voorbeeld

van de klaagstructuur in de Psal-

men, die begint met een uiting van

wanhoop en eindigt met een ge-

loofsbelijdenis. Het illustreert de

cyclus van menselijk lijden en god-

delijke verlossing en biedt een les

over volharden in geloof ondanks

beproevingen.

Spirituele reflecties

Volharding in het geloof: De

psalm laat zien dat het zelfs in tij-

den van wanhoop mogelijk is om de

kracht te vinden om je tot God te

wenden en je geloof te behouden.

Gebed als middel tot troost: Da-

vid gebruikt gebed om zijn angsten

te uiten en innerlijke vrede te vin-

den.

Overwinning door geloof: De

overgang van weeklacht naar lof-

prijzing laat zien dat ware over-

winning op vijanden en uitdagin-

gen voortkomt uit geloof in God en

Zijn goedheid.

De Psalm integreren in gebed

Psalm 13 kan worden gebruikt om

momenten van verdriet en twij-

fel uit te drukken, terwijl het ver-

trouwen in God opnieuw wordt

bevestigd. Het is vooral nuttig in

persoonlijke gebeden wanneer men

zich verlaten of overweldigd voelt

door de uitdagingen van het leven.

Denk na over de momenten in je

leven dat je je in de steek gelaten

voelde zoals dat van David. Gebruik

deze psalm om je eigen gebeden te

verwoorden en troost te vinden in

de belofte van goddelijke redding.

Vrij vertaald uit gebeden van de dag.

Bidden...

Orgel restauratie
Met de bijgaande foto’s krijg je een mooi beeld hoe het herstel gebeurde én hoe de orgel werkt.

Een wirwar van latjes, groot en klein en vooral smal, die van de speeltafel lopen tot onder de vloer en verbonden zijn met de orgelpijpen. Zo zie je ook de luchtkanalen die verbonden zijn aan de

orgelpijp. De grote schuine ‘planken’ kunnen opengezet worden voor de klankvolume.
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Klankvolume instelling Orgelpijpen

Het dubbel klavier met bovenaan de registerkeuze. Achterzijde klavier met bovenaan de registerkeuze.
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